
 

ĐƯỜNG TRẦN LÊ 

 

1. Vị trí:  

Điểm đầu từ đường Trương Văn Ly.  

2. Tiểu sử:  

TRẦN LÊ  

(1921-2003) 

 Tên thật là Lê Tuệ, bí danh qua các thời kỳ là Trí, Lê, Hoa. Ông sinh ngày 

05/02/1921 trong một gia đình nông dân tại xã Tam An, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. Thân phụ ông là cụ Lê Hiển từng tham gia phong trào Văn Thân, Cần Vương. 

Năm 1937, sau khi đậu bằng tiểu học, ông rời nhà đi làm công nhân cho đại lý hãng 

rượu ở chợ Cùi, huyện Duy Xuyên. Năm 1938, tham gia Mặt trận Dân chủ, năm 

1941, hoạt động trong phong trào Việt Minh; tháng 02 năm 1943, được kết nạp vào 

Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong năm này, ông bị địch bắt, kết án 08 năm tù, 

đưa giam ở nhà lao Hội An rồi đày đi Buôn Ma Thuột. Tháng 3/1945, ông và một 

số đồng chí được Đảng bộ nhà lao phân công về hoạt động ở Bình Định, tham gia 

Tỉnh ủy lâm thời, xúc tiến kế hoạch khởi nghĩa, giành chính quyền. Tháng 3/1949, 

ông được bầu vào liên khu ủy khu 5.  

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, ông được phân công ở lại miền Nam làm Bí 

thư Ban cán sự cực Nam Trung bộ kiêm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đến tháng 

6/1956. Tháng 7/1961, khu 6 được thành lập, ông giữ trọng trách Bí thư khu ủy đến 

năm 1966, kiêm Chính ủy Quân khu. Tháng 01/1976, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy 

Lâm Đồng, tháng  2/1976 và tháng 12/1982, ông được bầu vào BCHTW Đảng. Từ 

cuối năm 1979, nhận nhiệm vụ Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (5/1980), 

Đại biểu Quốc hội khóa VII (4/1981), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

(7/1981). Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến 

hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh. 

 


