
 

ĐƯỜNG NGUYỄN THÔNG 

 

1. Vị trí:  

Từ  vòng xoay cầu Hùng Vương đến đường Nguyễn Đình Chiểu. 

2. Tiểu sử:  

NGUYỄN THÔNG 

 

Tiểu danh là Thiệu, tự Hi Phần, hiệu Kỳ Xuyên bảo nhân, biệt hiệu Độn Am, 

sinh năm 1827 ở thôn Bình Thạnh, tổng Thanh Hội Hạ, huyện Tân Thạnh, phủ Tân 

An, tỉnh Gia Định (nay là xã Phú Ngãi Trị, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An), mất 

ngày 27/8/1884 tại Phan Thiết, phủ Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận.  

Trong lịch sử nước nhà ở phía Nam nửa cuối thế kỷ 19, Nguyễn Thông là nhà 

hoạt động xã hội toàn diện. Ông là nhà thơ, nhà văn hóa lớn nhưng cũng tham gia 

cầm quân đánh giặc từ buổi đầu đất nước bị xâm lược (02/1859). Với Bình Thuận, 

ông có mối quan hệ đặc biệt sâu sắc. Trong vòng 35 năm từ tuổi trưởng thành (thi 

đậu cử nhân năm Kỷ Dậu 1849) đến khi từ biệt cõi đời (năm Giáp Thân 1884), ông 

đã dành gần một phần ba cuộc đời sống và hoạt động ở Bình Thuận và coi Bình 

Thuận như quê hương thứ hai.  

Những năm tháng cuối đời của Nguyễn Thông ở vào thời kỳ đất nước dồn dập 

diễn ra nhiều sự kiện đen tối. Mộ phần ông đặt tại chân núi Ngọc Sơn (tức núi Cố), 

thôn Ngọc Lâm, phía Đông phủ Hàm Thuận (nay là thôn Ngọc Hải, phường Phú 

Hài, thành phố Phan Thiết). các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có: Ngọa Du sào 

văn tập, Độn Am văn tập, Kỳ Xuyên văn sao, Dưỡng chính lục… 

 

 

 

 

 


